20191115-Taygeta-NL-Deel-1-interview-met-de-Taygetean-Pleiadiér-deel-
1-Dhor-Kaal-El- Buitenaards-contact

Interview met de Taygeteaanse Pleiadiér (Deel 1): Dhor Kaal'el - Buitenaards
Contact

Gosia: Goedenavond Kaal'él, en bedankt dat je ons dit interview gunt. Ook bedankt
voor de audio-chat van vorige week.

Dhor Kaal’él: Dank aan u. In perspectief, hoe ziet u wat ik heb gedaan?

Gosia: De audio? Geweldig!

Wat jij deed, Kaal'él, was heel moedig en we danken je er hartelijk voor. Je hebt
ons meer kracht gegeven. Wij zijn uw vrienden, en niet alleen contacten of media
op Aarde. En wij hebben het gezien als een hallo van uw kant. Een heel speciaal
hallo.

Dhor Kaal’él: Heel goed dan. Dank u.

Gosia: Kunnen we met het interview beginnen? Er zijn veel vragen en we zullen
het in twee delen splitsen. Ik zal het eerste deel doen, dat meer algemeen zal zijn,
en Robert zal het tweede, meer technische deel doen.

Dhor Kaal’él: Ja. 1k ben er klaar voor.

Gosia: Kaal'él, hoe oud, in Aardse jaren, ben je?

Dhor Kaal’él: Ik weet niet hoe ik deze vraag moet beantwoorden.

Gosia: Antwoord vanuit jouw perspectief, zoals jij dat zou willen. Op zich is dat ook
een vorm van antwoord.

Dhor Kaal’él: Ik heb nog minder chronologische controle over mijn leeftijd dan
Swaruu. Ik lijk een jaar of 21 - 25 te zijn, maar in werkelijkheid ben ik enkele
duizenden jaren oud, 10000. Ik weet dat dit niet het "politiek correcte" antwoord is.

Gosia: Hoe weet je dat je die leeftijd min of meer hebt? Hoe kom je tot deze
conclusie vanuit 5D perspectief?

Dhor Kaal’él: Alleen door de som van wat ik geleefd heb, als berekeningen via de
tijdsprongen. Het is uiteindelijk onmogelijk om mijn leeftijd te berekenen. Het is
hetzelfde probleem als met Swaruu.

Gosia: Ik begrijp het. lemand gaf me deze vraag: Ik zou het zeer op prijs stellen
als u de taygetanpiloot kunt vragen of hij zichzelf lichamelijk van top tot teen kan
beschrijven.

Dhor Kaal’él: In welke richting?
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Gosia: Dat is aan u.

Dhor Kaal’él: Heel goed. Ik heb geen getallen of maten als referentie, maar ik
draag zachte laarzen met grijze zolen, die ongeveer 32 centimeter lang zijn. Ze
hebben traditionele of gewone veters. Ik draag een zwarte broek van dikke stof,
maar die zit comfortabel. Ik heb een hemd van dezelfde kleur, met een grijs t-shirt
erin.

Het hemd maakt deel uit van het uniform. Op mijn rechterschouder draag ik een
Pleiaden-embleem, en op de linkerschouder een zandklok-embleem. Voor mij heb
ik de engel Suzy, die jullie al kennen. Het shirt heeft lange mouwen met twee
knopen aan de mouwen en klittenbandsluitingen aan de voorkant. Er zijn ook
eendelige uniformen, maar die draag ik op het ogenblik niet.

Ik heb donkerblond, lang, golvend haar, dat ongeveer 10 centimeter onder de
schouders valt. Ik heb zeer volumineus haar. Ik heb borstelige wenkbrauwen, een
groot voorhoofd, een rechte neus.

Mijn baard is kort en blond, met aan de voorkant een vleugje rood. Mijn ogen zijn
donkerblauw, zeekleurig. Mijn lengte is 198 centimeter op blote voeten, of twee
meter met de laarzen aan. Ik weeg 95 kilogram.

Gosia: Ik begrijp het. Hoe ziet het Plejaden embleem eruit?

Dhor Kaal’él: De negen sterren, zwarte achtergrond, sterren in elektrisch blauw
met een dun kruis van lange lijnen, net boven Taygeta. Het embleem is gemaakt
van stof, maar ze bestaan ook als hologram.

Gosia: Dragen alle mannen dezelfde kleding, of ben je vrij om je te kleden zoals je
wilt?

Dhor Kaal’él: Hier, als we niets officieels doen, of tijdens operaties, kunnen we
ons kleden zoals we willen.

Gosia: Waarom negen sterren? Zeggen ze niet dat het "de zeven zusters" zijn?
Waar komen die negen vandaan?

Dhor Kaal’él: Er zijn zeven zusters, en hun ouders: Sterope, Merope, Electra,
Maia, Taygeta, Celeano en Alcyone.

Hun ouders: Atlas en Pleione.

Gosia: Bedankt! Ik zal snel met de vragen beginnen, want het zijn er veel. Iemand
vraagt: Wat voor soort sport beoefenen jullie in de Pleiaden? De mannen.

Dhor Kaal’'él: Meer dan wat dan ook, wat jullie noemen algemene atletiek.

Gosia: Waar doelt u op?
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Dhor Kaal’él: Het ontwikkelen van het lichaam tot het maximum, in meerdere
disciplines. Hardlopen, marathon, gewichten, klimmen. Vechtsport ook. Kenjutsu.
Mijn vriend hier zou er racewedstrijden aan toevoegen. Ik bedoel niet alleen
hardlopen, ik bedoel racen met kleine schepen.

De regels geven aan dat ze in eigen huis gebouwd moeten worden, door de piloten
zelf. ze mogen niet hoger zijn dan tien meter, gelijk aan menselijke afmetingen.

Gosia: Oké, bedankt! Naast sport, hoe vermaken Taygetan mannen zich?

Dhor Kaal’él: Studeren en de wens om in elk opzicht te overtreffen slokt bijna al
onze tijd op.

Studeren en het uitbreiden van onze kennis, het verkennen, of het nu normaal is of
met technologie, is ons vermaak. Er zijn ook een paar bijeenkomsten met vrienden
en familie.

Gosia: Maar dansen jullie ook, luisteren jullie naar muziek, doen jullie aan kunst,
gaan jullie naar het strand, doen jullie meer van dat soort alledaagse dingen?

Dhor Kaal’él: Ja. Hier combineren we studie en persoonlijke vooruitgang met
vermaak.

Gosia: Ik begrijp het. En nu zal ik meer op u persoonlijk overgaan. Wat doe je
graag voor ontspanning? Wat zijn je hobby's, naast het piloot zijn?

Dhor Kaal’él: Persoonlijk besteed ik veel tijd aan het opnemen van alle informatie
die ik kan vinden over elk mogelijk onderwerp. Ik lees of werk met de holografische
computer om te leren, het hangt ervan af wat op een bepaalde dag mijn aandacht
trekt.

Ik besteed ook veel tijd aan het bedenken van technologische ontwerpen en het
verbeteren van bestaande mechanismen, op het gebied van engineering.

Maar wat mij het meest beweegt, is algemene kennis. Over welk onderwerp dan
ook.

Gosia: Heb je over 10.000 jaar nog steeds het gevoel dat je leert? Ben je niet moe
van het absorberen van informatie?

Dhor Kaal’él: Ik constateer alleen een progressieve behoefte om meer te leren.
Gosia: Interessant. Deze vraag herhaalt zich vaak: Waarom is Kaal'él naar de
Aarde gekomen? Om te genieten, om te helpen of om te leren? Wat is de taak van

Kaal'él in zijn bemanning en op onze planeet?

Dhor Kaal’él: Mijn werk is hetzelfde als dat van Swaruu: De bevolking
voorbereiden op de totale terugtrekking van de kunstmatige 3D Matrix. Ik wil
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hetzelfde als Swaruu, jullie voorbereiden zodat jullie niet langer afhankelijk zijn van
externe gidsen. Jullie voorbereiden om te begrijpen dat jullie het zelf zijn die jullie
verlangen te vinden, spiritueel.

Gosia: Heb je nog andere kennis naast het piloot zijn?
Dhor Kaal’él: Wat ik tijdens mijn leven heb vergaard. Elk onderwerp.
Gosia: Iets in het bijzonder?

Dhor Kaal'él: Hetzelfde idee als Swaruu. Niet de voorkeur geven aan welke kennis
of welk onderwerp dan ook, want alles is evenzeer met elkaar verbonden.

Gosia: Jij, als mannelijke essentie, hoe zie jij de mannen op Aarde? Wat zijn hun
deugden en wat zijn hun gebreken?

Dhor Kaal’él: 1k zie dat zij verward zijn in hun mannelijke identiteit. Ze zijn
geprogrammeerd om zichzelf te zien als gebrekkige vrouwen. Dat zij alleen al door
man te zijn problemen veroorzaken, of dat zij zelf de oorzaak zijn van de sociale
problemen. Ze verwarren "sterk zijn" met "een grove barbaar zijn".

Gelukkig heb ik het niet over alle mannen, maar zij verliezen het concept van een
sterke beschermer die weet wat hij is en zichzelf zo aanvaardt.

En ik aanvaard dat wat ik heb gezegd verband houdt met controle-agenda's.

Gosia: Gebrekkige vrouwen? Kunt u dit punt nader toelichten, Kaal'él? Ik heb het
niet helemaal begrepen.

Dhor Kaal’él: Alle media hebben ons, door een agenda van ontvolking, laten
geloven dat alles wat vrouwelijk is goed is en alles wat mannelijk is slecht. Het is
een associatie van het mannelijke met het concept 'soldaat of bullebak’.

Je kunt geen enkel geslacht diskwalificeren. Men moet elkaar zij aan zij aanvullen.
Ze hebben de mannen een schuldgevoel ingeprent, gewoon omdat ze man zijn. De
man wordt gezien als iets ouderwets, uit de mode. Zelfs zwak.

Gosia: Dat is een interessant gezichtspunt van iemand met een sterallures. De
volgende vraag: Denkt u dat ondanks het feit dat u behoort tot een matriarchale
samenleving met een overvloedig aantal vrouwen, zij rekening houden met mannen
wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen?

Dhor Kaal’él: Absoluut. Een matriarchale samenleving is niet synoniem met het
diskwalificeren van de mannen. Wij hebben onze plaats, zoals te verwachten is.

Ook al is het gemakkelijk om overal een duidelijke vrouwelijke aanwezigheid te
voelen, ook hier, het geeft ons alleen maar een grotere identiteit. Het laat ons beter
het sterke contrast zien. Het versterkt onze identiteit. En vrouwen hebben ook een
heel duidelijke genderidentiteit.
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Zoals ik al eerder zei, er is hier veel oestrogeen. Maar ik zeg het als iets positiefs,
en het zijn uitstekende leiders. Daardoor kunnen wij ons als mannen wijden aan
andere, belangrijkere dingen dan politiek. Op zich zien we dat als een vrouwelijke
eigenschap, want het vereist grote communicatieve vaardigheden.

Naast het feit dat ik mijn rol hier logischerwijs als vanzelfsprekend beschouw, voeg
ik eraan toe dat ik hier, in tegenstelling tot op Aarde, mijzelf kan zijn, mijzelf eerlijk
kan ontwikkelen tot mijn eigen persoon. Het maakt mijn persoonlijke identiteit heel
duidelijk.

Gosia: U zei: Hierdoor kunnen we ons wijden aan andere dingen die belangrijker
zijn dan politiek. Wat een interessant gezichtspunt. Wat zijn die belangrijkere
dingen, volgens jou?

Dhor Kaal’él: Het uitbreiden van mijn geest, mijn kennis, zonder me zorgen te
maken over het onvermoeibare politieke geklets dat voortkomt uit het hebben van
een commandopost.

Wij hebben niet het gevoel dat vrouwen ons commanderen. We hebben eerder het
gevoel dat de vrouwen een last van ons hebben afgenomen, een
verantwoordelijkheid, omdat zij degenen zijn die voor het grootste deel de leiding
hebben over alles. Maar als ik of een andere man een leidende rol wil hebben,
worden we als gelijken geaccepteerd.

Gosia: Wat vindt u nog meer leuk aan uw werk?

Dhor Kaal'él: Het gevoel van absolute vrijheid en beweeglijkheid dat het besturen
van een gevechtsschip geeft. Het gevoel dat ik veel mensen help en een positief
effect bereik.

Gosia: Waar ben je bang voor?

Dhor Kaal’él: Niets maakt me bang.

Gosia: Goed. Ok, volgende. Hebben we een soort specifieke voorbereiding nodig
om een ET-contact te kunnen hebben? Wat zou je aanraden?

Dhor Kaal’él: De sleutel is om niet gehecht te zijn aan geloofssystemen. Alles
gelijk zien en begrijpen, of verschillende theorieén of informatie nu in tegenspraak
zijn met de onze of niet. Weten hoe je een idee moet weggooien, ten gunste van
een beter idee.

Leren om niet afhankelijk te zijn van externe bevestiging. Concentreer je op de
waarde van je eigen oordeel, want dat is waar.

Gosia: En wat is uw standpunt over het ontwaken van de mens? Welke gevoelens
heeft u ten opzichte van de mens?
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Dhor Kaal’él: Ik heb geleerd u te respecteren, en uw standpunten te begrijpen. Ik
begrijp dat niet iedereen de meer complexe aspecten van de ascensie van het
bewustzijn kan begrijpen. Ik houd niet van uw houding van procederen en vechten
tussen gelijken. Dit soort conflicten duidt op een grote innerlijke onzekerheid.

Gosia: Had u als militair niet graag de Aarde op een militaire manier willen
innemen en bevrijden zonder zoveel onnodige diplomatie die het onvermijdelijke
alleen maar verlengt?

Dhor Kaal’él: Een militaire uitkomst is niet handig, want het is precies wat de
controleurs of de regressieven willen. Het ontwaken moet beetje bij beetje
gebeuren, het zijn dezelfde mensen die persoonlijk en collectief hun
ascensiesnelheid dicteren.

Toch is er op militair gebied nog veel werk aan de winkel om de regressieven, die
op indringende wijze de vooruitgang van het menselijk ras trachten te belemmeren,
in toom te houden.

Dit betekent dat er echt geen geisoleerde pacific optie is. Het is een gecodrdineerde
militaire actie met het oog op de bescherming van de bevolking. Het is een
defensieve militaire situatie, en iedere militair weet dat defensieve scenario's tot de
moeilijkste behoren.

Gosia: Een geweldig antwoord. Ik ga verder met vragen van onze volgelingen,
deze is interessant: Ik zou onze vriend willen vragen of hij overwoog wat er met
Taygeta zou gebeuren, na het ontwaken van de Aarde. Ons werd verteld dat de
bevolking van Taygetean klein is, en nu weet ik zeker dat er veel mensen zijn die
daar willen incarneren.

Zou dat gevolgen hebben voor hen, of zou de bevolking misschien toenemen, zou
dat hen ten goede komen?

Dhor Kaal’él: Op zichzelf is het iets positiefs, dat vele mensen in Taygeta zouden
willen incarneren. Degenen die het halen, zullen degenen zijn die werkelijk
compatibel zijn in Frequentie. Zoals Swaruu heeft uitgelegd, is alles frequenties.

Er zal geen probleem van overbevolking zijn, aangezien Taygeta al negatieve
geboortecijfers heeft. Ze zullen welkom zijn.

Gosia: Welke ideeén kun je geven om de schaarste-overtuigingen in de mentale
programmering die we in ons onderbewustzijn meedragen te elimineren, om deze
te vervangen door overtuigingen van overvloed?

Dhor Kaal’él: Je kunt het probleem niet vanuit een geisoleerde schaarste-
mentaliteit benaderen. Het wordt opgelost als een geheel, naarmate men vordert in
het ontwaken van het bewustzijn, meer dan op een persoonlijke manier. De
mentaliteitsverandering treedt automatisch op wanneer je begrijpt waarom de
(oude) mentaliteit zich voordoet of zich in de eerste plaats voordeed.
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Bewust zijn van het probleem is een goed begin. Maar het moet worden aangepakt
samen met al het andere dat met het ontwaken komt. Het wordt opgelost door in
alle opzichten vooruit te gaan in het begrijpen van de werkelijkheid.

Gosia: Dank u. Ik ben benieuwd hoe u zult reageren op de volgende vraag. Zijn de
vrouwen van Taygeta net zo gecompliceerd als die van de Aarde?

Dhor Kaal’él: 1k begrijp Aardse vrouwen net zo goed als de vrouwen uit Taygeta,
maar ze zijn heel anders in hun mentaliteit.

Zoals het gebeurt met de Aardse mannen, worden de vrouwen op dezelfde manier
in de war gebracht door de mentale controle die aan de bevolking wordt opgelegd.
De mentaliteit van de aardse vrouw is die van een gehaaste, zeer gecentreerd rond
de biologische klok. De Taygetaanse vrouw is in dat opzicht zeer geconcentreerd.
De Aardse vrouw heeft altijd haast met alles, maar dit verschilt niet van de
mannelijke mentaliteit daar. Ik bedoel dat ze gehaast is in vergelijking met een
Taygeteaanse vrouw.

Qua mentaliteit zie ik Aardse vrouwen erg verstrooid. En ik zie de vrouwen van
Taygeta zeer geconcentreerd, met helder en scherp denken.

De problemen van Aardse vrouwen die ik heb genoemd gaan hand in hand met alle
andere problemen op Aarde en haar samenleving, vandaar dat het begrijpelijk is.
En het zal worden opgelost.

Gosia: U zei dat u vrouwen uit Taygeta net zo begrijpt als de vrouwen van de
Aarde. Waar komt dit begrip van Aardse vrouwen vandaan?

Dhor Kaal’él: Door het probleem te begrijpen, begrijp je degenen die eronder
lijden.

Gosia: Een interessant antwoord. Ik zal het moeten overdenken. En ik zal mijn
eigen vraag hieraan toevoegen: Zijn taygetan mannen net zulke slechte
communicators als hier op aarde? (Ik generaliseer natuurlijk)

Dhor Kaal’él: Vrouwen zijn over het algemeen altijd beter geweest in
communicatie, inclusief persoonlijke aspecten. Of gevoelens.

Maar ook de Taygetaanse man is geweldig in het tonen en overbrengen van
gevoelens en emoties. Generaliserend. Ik weet dat hij veel beter is dan de
menselijke man, generaliserend.

Gosia: Hoe goed. En jij bent ook romantisch, van wat ik heb gehoord. Vanuit uw
perspectief, is dit waar?

Dhor Kaal’'él: De Taygetan-man is zeker expressiever wat betreft gevoelens en
hoe ze te tonen. Vooral tegenover de vrouw van wie hij houdt. De gevoelens en de
emoties worden op Aarde gezien als iets "niet zo mannelijks", en daarom als een
zwakte.
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Op Taygeta is dat niet zo. Je wordt geleerd de emoties te begrijpen en te omarmen,
niet om ze te controleren, maar om ze te integreren als een onafscheidelijk deel
van ons wezen.

En ze lopen niet uit de hand omdat het begrijpen van de emoties en waar ze
vandaan komen, of wat ze opwekt, ze in harmonie brengt.

Voor de Taygetaanse man worden emoties en gevoelens niet alleen niet afgekeurd,
maar ze definiéren de Taygetaanse man en maken deel uit van zijn kracht en wat
hem definieert als een man.

Gosia: Ik hou hiervan! Heel goed. Voor nu ziet de Taygetan man eruit zoals ik me
de ideale man voorstel, ha ha. Ik denk dat ik weinig tijd meer heb hier op aarde.

Dhor Kaal’él: Wat had je dan verwacht?

Gosia: Niets meer, niets minder. In feite geloof ik minder. Ik refereer aan mijn
ideeén over Pleiadiérs voordat ik jullie allemaal ontmoette. Ik ga verder. Hier is een
makkelijke vraag Kaal'él. Van wat voor Aardse muziek hou je?

Dhor Kaal’él: Van de Aarde hou ik van instrumentale muziek, klassieke muziek en
ook van stevige muziek of muziek om te dansen. Ik heb dezelfde smaak als Anéeka
en Swaruu. En ik spreek alleen voor mezelf, niet voor anderen.

Gosia: Oké, geweldig. Ik heb ook dezelfde smaak. Nog drie vragen. Wat vind je
mMooi aan mensen?

Dhor Kaal’él: 1k vind het leuk dat je ondanks al het negatieve dat er gebeurt, toch
vooruit gaat en zelfs met de simpelste dingen redenen vindt om te lachen. Dat je
ongelooflijke dingen kunt maken met wat je op de grond vindt. Kunst gemaakt van
afval en muziek van welke soort dan ook.

Dat je zelfs op de slechtste momenten voorwaarts gaat met een innerlijk gevoel dat
wat je in het leven ziet, niet alles is. Je gaat door, zelfs met een slechte
gezondheid, of nadat je alles verloren hebt. Het is deze innerlijke kracht die ik
bewonder.

Gosia: Ja, je hebt het zo goed verwoord. Het is precies wat ik voel en wat ik
bewonder aan mensen. We hebben een grote vastberadenheid en met het weinige
dat we hebben gaan we door, creéren prachtige kunst, glimlachen, gaan vooruit.
Generaliserend. En dit is waarom ik hen blijf steunen. Bedankt voor het zo goed
vastleggen en voor het waarderen van de mensen voor dit alles. Nog twee vragen!
Deze wordt heel vaak herhaald: Bent u ooit op Aarde geincarneerd?

Dhor Kaal’él: Dat hangt af van de definitie van incarneren. Maar op zich is het
juiste antwoord nee. Ik ben als mens voorbijgegaan, ik ben daar beneden geweest,
ik heb daar beneden meer dan eens en op meer dan één plaats geleefd. Maar ik
ben nooit geincarneerd.
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Gosia: Waarom bent u naar de aarde gekomen?

Dhor Kaal’él: Om van "beneden" te begrijpen wat daar gebeurt, ook al is het maar
beperkt. Gewoon om te durven. Om het onder ogen te zien.

Gosia: Interessant. Ik heb de laatste vraag en ik geef je door aan Robert voor de
technische vragen die we hebben verzameld. Hoe kunnen we een persoonlijk
contact met jou en de ET's hebben? Heb je een advies?

Dhor Kaal’él: Het is een beetje moeilijk om dit te beantwoorden. Ik wil alleen
maar zeggen dat wij hier met ongeveer 10 mensen zijn die een menselijke taal
spreken, en daar (op Aarde) zijn jullie met vele duizenden. Dat is meer dan wat ook
de reden. Het is gewoon niet mogelijk om aan iedereen te antwoorden.

Verder, bestudeer diepgaand de Taygetaanse contacten van alle tijden, en wees
ontvankelijk. Sta voortdurend in contact met stellaire informatie in verband met het
contact met de oppervilakte. Op zich zijn er problemen van gebrek aan personeel en
het is praktisch onmogelijk om met zovelen contact te hebben.

Gosia: Ik begrijp het. Ok Kaal'él, je antwoorden zijn heel duidelijk, direct en
diepzinnig tegelijk. Dank u! Ik ben er zeker van dat de mensen je graag wat beter
zullen leren kennen. Ik geef je nu door aan Robert.

Dhor Kaal’él: Dank u. Gegroet allemaal.
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